rietjes en fles.

Een voorbeeld om aan te geven dat je niet van twee walletjes kunt eten

(in dit geval drinken) als christen is heel simpel met twee rietjes en een fles fris.
Vraag een vrijwilliger met een rietje te drinken.

Dat lukt natuurlijk.

Vraag vervolgens die vrijwilligers weer te drinken als er één rietje in de fles zit en één
erbuiten.

Dat lukt bijna niet.

Zo is het ook met geestelijke groei.

Als je wilt groeien moet je uit twee bronnen willen drinken.

God en de wereld.



