
Mobieltje: 
 
Vraag aan de jongeren ; gewoon tussen de bedrijven door: ow mag ik even een paar 
mobieltjes hebben?  
Of je begint het programma er mee. 
Je neemt ze in ontvangst bekijkt ze, en legt ze naast je neer op de tafel. 
Je vervolgt of start het programma. 
Aan later vraag je:  
Ik heb net aan jullie je mobieltjes gevraagd; als ik ze volgende week terug geef; ben 
ik dan een dief? 
Als ze ja zeggen; zeg je: ja zeg!  
Echt niet!  
Ik heb het aan jullie gevraagd! Ik heb getuigen, dus sleep me maar voor de rechter! 
Als ik je nu na een week op bel; en zeg ik houd ze nog 3 maand.  
Ben ik dan een dief? 
En later bel ik je op en zeg ik dat ik ze niet meer terug geef… 
Waarom heb je die mobieltjes aan mij gegeven? 
We vertrouwen je…  
Hoe weet je nu dat ik te vertrouwen ben>?~ 
 
Toepassing:  
Zo makkelijk geef je iets wat voor jou van waarde is weg! 
 
 


