
Schrijven  

Een eigen gedicht, verhaal of lied.  

 

 

Geschikt voor alle groepen. 

 

Een lied dat een paar tieners hebben geschreven op onze groep rond het thema geloven en vertrouwen:  
 
Jezus wat is het doel van mijn bestaan  
Heel mijn leven, ik kan het niet meer aan  
Wat moet ik nou, hoe moet ik verder gaan  
Geef mij de kracht om dit leven te doorstaan  
Ik voel soms, dat U er bent  
Leer mij geloven dat u mijn problemen kent  
Ik weet nu, U bent bij mij  
In heel mijn leven staat U altijd aan mijn zij  
 
Jezus U bent het doel van mijn bestaan  
Heel mijn leven, met U kan ik het aan  
'k vertrouw op U, als ik verder moet gaan  
U geeft mij kracht om dit leven te doorstaan  
Ik voel soms, dat U er bent  
Leer mij geloven dat u mijn problemen kent  
Ik weet nu, U bent bij mij  
In heel mijn leven staat U altijd aan mijn zij  
(op de wijs: Jesus, lover of my soul!) 

 

Je kunt als opdracht geven over een bepaald thema een lied, verhaal of gedicht te schrijven.  
 
Daarbij kun je als voorbeeld een gedichtenbundel mee nemen. Bij het schrijven van een lied is het vaak handig 
om dat te laten doen op een bekende wijs.  
 
Het is leuk om te kijken of je ook echt iets kan met het resultaat. Bijvoorbeeld verwerken in het kerkblad of het lied 
laten zingen in een speciale dienst. 

 

30-45 minuten. 

 

In groepjes van 4 á 5 personen. Sommige 10ers vinden het leuker om alleen te werken.  


