
WIE BEN IK 
 

Zonder dat je het zelf ziet, 

 krijg je een kaartje voor je met een (Bijbelse) naam of een ding erop,  

door vragen moet je erachter komen wie of wat je bent.  

 


